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Er is iets aan de hand in de tuin. En nee, ik heb 
het niet over slakken of droogte. Nee, ik heb 
het over een trend die ik stilletjes in mijn tuinin-
takes terug zie. ‘Cosy’.

Al eerder schreef ik hier over die nieuwe rich-
ting in tuinontwerp: minder strak, minder 
steen, meer natuur. Klanten willen ineens 
‘groen’, ‘divers’, ‘niet alles betegeld graag’ – en 
jawel, soms zelfs: ‘er mag best wat onkruid 
staan’. Water krijgt eindelijk een plek op de 
ontwerptafel, schaduw wordt gewaardeerd, en 
de moestuin is terug van weggeweest. En qua 
vorm? Alles hoeft niet meer haaks en recht. 
Organisch is in, al is het vaak in duet met een 
strakke tegenhanger. Grote tegels, afgeronde 
hoeken, én slijpen maar.
Tot zover niks nieuws onder de zon. Tot de 
afgelopen weken. Ik bezocht tientallen nieuwe 
klanten, allemaal met hun wensenlijstje, schets-
jes en Pinterest-borden. En één woord dook 
ineens opvallend vaak op: ’cosy’.

Cosy. C-o-s-y.
Het is zo’n woord dat je kent, maar nooit 
bewust gebruikt. Ik moest het eerlijk gezegd 
toch even opzoeken. Het betekent zoiets als 
knus, behaaglijk, gezellig. En ja, ook "tegen 
iemand aankruipen" – laten we dat in tuincon-

text even parkeren. Cosy is niet technisch, niet 
meetbaar, geen stijl op zich – het is een gevoel. 
En toch hoorde ik het ineens overal: "We willen 
een gezellige, cosy tuin." Wat bedoelen ze daar 
nou echt mee?

Besloten en beschutting
Na wat doorvragen (en tussen de regels lezen, 
een vaardigheid die elke tuinontwerper ontwik-
kelt) denk ik dat het neerkomt op beslotenheid. 
Beschutting. Een tuin die voelt als een veilige 

bubbel. Misschien een reactie op de wereld die 
steeds harder, voller, onzekerder lijkt. Geen ego-
ïsme, maar een verlangen naar een plek waar 
je je even kunt terugtrekken, zonder prikkels, 
zonder meningen. Een tuin als een theemuts – 
warm, omhullend, precies genoeg ruimte voor 
jezelf.

En ja, knus en behaaglijk is ook gewoon een 
stijl. Denk zachte lijnen, natuurlijke materialen, 
hoekjes waar je je kunt verstoppen met een 
boek of een glas wijn. Gezelligheid in groen.
Cosy is het nieuwe strak. En eerlijk? Ik kan er 
wel wat mee.
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